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Kerkdienst zondag 22 februari 
Aankomende zondag starten de kinderen met hun 40-dagen project rond zaaien 
& groeien. Ouders let op: In deze hele periode zal er een korte kindernevendienst 
zijn. Ook krijgen de kinderen een spaarpotje om actief mee te kunnen doen aan 
onze vastenactie van dit jaar. Tijdens de dienst zal Arend Vleeming ons hier ook 
meer over vertellen. De komende zondagen volgen wij als predikanten niet altijd 
het rooster van Bible Basics, maar kiezen we soms ook anders. Deze zondag 
volg ik het oecumenisch leesrooster en horen we over de verzoeking van Jezus 
in de woestijn. We worden begeleid op het orgel voor Ytsen Wielstra.  
Loeki van der Laan 
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging 
naar Hans Nijhuis, Vrekenhorst 51. 
 
Van de Bloemengroep: 
We volgen samen met de Kindernevendienst een BijbelBasics project “Zaaien 
en groeien”.  
Deze week: het voorbeeld van het mosterdzaadje (Mattheus 13: 31-35). 
 
Aandacht voor elkaar 
Eveliene Timmer,  de Kweek 10, moet na een borstoperatie, nog verdere 
onderzoeken ondergaan en een behandelingstraject in. Het is voor haar en haar 
gezin een spannende tijd.  
Wijny van de Bovenkamp, Groenelaan 67, is in afwachting van een operatie. 
Daarom gaat ze aanstaande zondag ook niet mee met Conny Tuijl naar Komlo 
in Hongarije. Daar zetten Wijny en Conny zich in voor jongeren en ouderen in 
armoedesituaties. We wensen Wijny en Ad sterkte in wat er op hen afkomt.  
Mevrouw Tineke Heikamp heeft vorige week een nieuwe knie gekregen. De 
operatie is goed gegaan, maar de pijn is fors. De komende 6 weken verblijft 
Tineke in Revalidatie Veenendaal, Het Holle Goed 2, kamer 6. Een kaartje of 
kort bezoek doet haar goed. 
Laten we deze gemeenteleden, en anderen, die wij kennen, maar hier niet zijn 
genoemd, met liefdevolle aandacht en gebeden omringen. 
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Vieren & Bezinnen in de 40-dagen 
Afgelopen woensdag was het Aswoensdag. Wie wilde kon in de kerk een 
askruisje ontvangen. Zo zijn de 40-dagen richting Pasen van start gegaan. Naast 
alle activiteiten rond de vastenactie, bieden wij als pastores ook altijd twee 
momenten aan die wat meer meditatief en bezinnend van karakter zijn. Het kan 
helpen om juist in deze tijd met een kleine groep stil te worden, in gesprek te gaan 
en rond een thema wat gedachten te delen. Dit jaar hebben wij gekozen voor de 
Bergrede. Zowel collega Coby de Haan als ikzelf hebben daar over gepreekt en 
we willen gelegenheid bieden om dit verder uit te diepen. Ikzelf zal vervolgen met 
het thema ‘troost’ naar aanleiding van een boek geschreven door negen 
Oekraïense theologen over de Bergrede. Hoe luister je naar deze woorden als je 
land en ook jijzelf onder vuur ligt? Deze avond is aankomende week op woensdag 
25 februari. De woensdag daarop (4 Maart) zal Coby vervolgen o.a. vanuit het 
perspectief van scheppingsrouw. Beiden avonden zijn van 19.30-21 uur in de 
Kerkenraadskamer, ingang Dennenlaan. Van harte aanbevolen! 
Loeki van der Laan 
 
Groepsbijeenkomst in wijkcentrum De Eglantier, Rederijkers 1 
Op  donderdag 5 maart staat de eerste groepsbijeenkomst van de PGV gepland. 
De inloop is vanaf 14.15 uur en rond 16 uur sluiten we de middag. Er is ruime 
gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Daarnaast lezen we een gedeelte uit de 
bijbel, zingen en bidden we. Het thema heeft te maken met de 40 dagen tijd. De 
vorige bijeenkomst was er een goede sfeer en mooie opkomst. In het gesprek 
kwamen de herinneringen aan de Goede Reede voorbij. Iets wat is geweest, wat 
gemist wordt en gelukkig worden er nieuwe ervaringen gemaakt. Regelmatig krijg 
ik de vraag wie er worden bedoeld met “senioren”. Wat mij betreft hoort er geen 
getal van leeftijd bij, maar worden er mensen mee aangeduid die (levens)wijsheid 
hebben. Wees welkom en neem gerust iemand mee. 
Hartelijke groet, Agatha van Ginkel en Alette van de Lagemaat 
 
Soosmaandagmiddag 
Afgelopen maandag liep ik om 15 uur het Trefpunt binnen en werd geraakt door 
de gezellige en warme sfeer. Beide sjoelbakken waren in gebruik, er werd 
gekaart, Rummikub gespeeld, de letters werden op borden gelegd en prachtige 
woorden kwamen tevoorschijn bij het Scrabblespel. Er staan genoeg lege tafels 
in het Trefpunt. Neem gerust een eigen spel en andere spelers mee. Probeer 
het eens een paar keer. Leeftijd is niet belangrijk. Wanneer: elke 
maandagmiddag in het Trefpunt, inloop vanaf 13.45 uur tot 16.00 uur. 
Alette van de Lagemaat 
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Time-out – Middengeneratie 
 

 
De vorige Time Out hebben we enkele korte filmpjes gezien over zingeving:  een 
interview met Victor Frankl, een holocaustoverlevende en een korte film van de 
EO over drie soorten zinzoekers: godzoekers, zielzoekers en breinzoekers. 
Daarna gingen we in gesprek over de vraag: wat voor zinzoeker ben jij? 
De derde Time-Out - Middengeneratie is donderdagavond 12 maart. Dit keer zijn 
we welkom bij Diederik Blok, Markiezenhof 12. Martijn en Diederik zijn bereid ook 

dit keer een korte film uit te zoeken.  Ik ben benieuwd wat  we te zien krijgen       

Na de film hopen we op een goed gesprek. Het is interessant om van elkaar te 
horen wat ons in de film raakt en aan het denken zet. 
Het zal vast en zeker weer een leuke ontmoeting worden, waar we ook persoonlijk 
kunnen bijpraten.  
Ds. Coby de Haan 
 

Kliederkerk  
Kom je ook bij Kliederkerk 15 maart “Weet je 
wat je ziet?” 
We gaan op weg met de Emmaüsgangers:  2 
verdrietige mensen, die Jezus missen. Ze zien 
hem niet. Zie jij hem? 
Meld je aan bij het team dan kunnen we op jullie 
rekenen. Dat is voor ons handig bij de 
ontdekactiviteiten en de catering. 
Kliederkerkteam Veenendaal 
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6 maart 20.00 uur  Petrakerk 

Schemermens  

muzikaal verteltheater  

over licht vinden in het duister  

Kort na de Tweede Wereldoorlog zoekt de joodse advocaat Salomon Zeitscheck 
naar antwoorden om zijn menselijkheid te hervinden. Hij vertoeft vaak in de 
schemering, tussen de schimmen van zijn verdwenen geliefden. Al schrijvend 
probeert Zeitscheck licht te vinden in de duisternis binnen en buiten hem. Hij voelt 
zich verwant met de Bijbelse figuur Job die alles verloor en toch niet verbitterd 
raakte. Maar als Zeitscheck in zijn zoektocht dreigt vast te lopen, zet een 
onverwacht geschenk hem op een heel ander spoor.  
‘Schemermens’ is een aangrijpend verhaal gebaseerd op de novelle ‘Drie rode 
rozen’ en de oorlogsdagboeken van de joodse auteur Abel Herzberg (1893 – 
1989). Romanpersonage Salomon Zeitscheck wordt gezien als het alter ego van 
de schrijver die tijdens de oorlog in concentratiekamp Bergen-Belsen gevangen 
zat. 
Tijdens deze theatrale vertelvoorstelling klinkt er klassieke muziek van o.a. 
Edvard Grieg, Jean Sibelius en Arvo Pärt, maar ook Russische tangomuziek en 
eigen (jazzy) composities.  
Trio Wilde Eend  
Gottfrid van Eck, theaterspel en klarinet 
Juul Beerda, accordeon  
Jiska ter Bals, viool.  
Regie 
Eugène Ligtvoet 
Bron foto’s : Trio Wilde Eend 
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Zondag 22 februari is de eerste collecte voor Hart voor Kinderen 
Hart voor Kinderen is een christelijk, internationaal Kinderfonds, in 2008 
opgericht in Nederland. Wij willen het verschil maken tussen niets en iets. Een 
betere toekomst voor kinderen in armoede, hun familie en daardoor hun hele 
omgeving. Het hart van onze missie en de kern van onze activiteiten is de 
opvang van verlaten en kansarme (wees)kinderen en het creëren van een 
betere toekomst voor hen. Dat doen wij op drie manieren: Gezinssponsoring, 
kind sponsoring en eenmalige hulpacties.  
Hulp aan gezinnen: Het plaatsen van verlaten kinderen én een 
pleegmoeder/ouders in huizen om een zo normaal mogelijk gezinsleven te 
leiden. Daarbij ondersteunen we zowel de kinderen als de pleegmoeders, 
pleegouders. 
Hulp aan kinderen: Daar waar gezinssponsoring niet mogelijk is, worden 
kinderen op een kostschool geplaatst, waar ze een volledige verzorging 
ontvangen. 
Eenmalige acties: Naast onze structurele hulp, voeren we ook regelmatig acties 
voor bijvoorbeeld een waterpomp, matraspakketten, wasbaar maandverband 
voor jonge meisjes. 
Zo werken wij: Snelle effectieve hulp, snelle meetbare impact, hulp bij 
zelfredzaamheid, hulpgoederen worden ter plaatse gekocht, samenwerking met 
lokale en gescreende organisaties, geen dure organisatie of dure kantoren. 
Voor meer informatie kijk op www.hartvoorkinderen.nl 
Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over op NL14 RABO 0395 1389 06 
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Veenendaal o.v.v. Hart voor kinderen. 
Van harte aanbevolen! 
 
Startzondag… nu al? 
Ja, het lijkt nog ver weg, maar voor je het weet is het september. Om een leuk 
programma in elkaar te zetten voor de startzondag op 20 september is het goed 
daar tijdig mee te beginnen. We zijn op zoek naar een aantal gemeenteleden die 
willen meedenken. Vind je dat leuk? Laat het mij dan even weten. Ik zie uit naar 
je reactie! 
Carla van Maasakkers, scriba 
 
Samen Eten in het Trefpunt 
Elkaar ontmoeten, tijdens een gezellig diner. 
Wanneer je vegetarische eet kan je dat aangeven en daar wordt rekening mee 
gehouden. Wanneer u graag mee wil eten, maar u hebt geen vervoer, dan kunt 
u dat melden wanneer u zich inschrijft. 
Vrijdag 27 februari 2026 aanvang 18.00 uur (welkom vanaf 17.30 uur). 
Ingang Trefpunt via de Dennenlaan. 
Opgeven kan (bij voorkeur via mail) tot en met dinsdag 24 februari 2026 
Kosten 5 euro p.p. 
E-mailadres: zw-samen-eten@pkn-veenendaal.nl 
of Tonny van Woerkom- Beumer 06-40510873 
 

http://www.hartvoorkinderen.nl/
mailto:zw-samen-eten@pkn-veenendaal.nl
mailto:eten@pkn-veenendaal.nl
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Herinrichting liturgisch centrum 
 

 
Voor meer informatie klik hier. 
 
 
 
Kijkcijfers zondag 15 februari 2026 
Direct: 139 Opname: 76 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze mededelingen, de orde van dienst en de agenda zijn ook 
te vinden op de website van de wijkgemeente ZuidWest 

www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl. 

Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de  
digitale nieuwsbrief. 

De dienst later nog eens beluisteren, en bekijken, kan ook op 
www.kerkdienstgemist.nl.  

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen tot uiterlijk 
woensdag a.s. worden verstuurd naar 

zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl. 
 

 

https://www.petrakerk.nl/herinrichting_liturgisch_centrum/
http://www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
mailto:zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl

